Zijn handen hebben voor ons gewerkt.

Zijn hart heeft voor ons geklopt.

Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Zijn humor heeft ons nooit verlaten.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde waarmee hij ons heeft omringd, geven wij u
kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en onze opa

Henk Polder
- Henk -
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Jorrinde Polder - Boom

Robbert en Ans
Sven en Esther

Maria en Leo
Jacky en Steef

Henk is overgebracht naar de rouwkamer Ad Patres en Inget Mati, Frederik Hendriklaan 7 te
's-Gravenhage, alwaar geen bezoek.

Wij gedenken hem in de aula van crematorium Haagse Duinen, Ockenburghstraat 29 te
's-Gravenhage, op maandag 7 juni om 14.30 uur.

Hierna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

U kunt een dierbare herinnering aan Henk achterlaten op
www.adpatres.nl/condoleances/henk-polder



