
In iedere traan van verdriet glinstert 
een mooie herinnering.

Zolang we niet vergeten, 
gaan ze niet verloren. 

In iedere traan van verdriet glinstert 
een mooie herinnering.

Zolang we niet vergeten, 
gaan ze niet verloren. 



Verslagen en ontredderd zijn wij door het verlies van mijn geliefde man en maatje, 
onze zorgzame vader en grappige stoere opa. 

Hij hee�  de onverwachte en oneerlijke strijd met het Coronavirus verloren. 
Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren. 

Voor alti jd in onze harten. 

Victor Peter de Ceuninck van Capelle
Peet

Geboren 20 oktober 1946                                              † 5 april 2020

De afscheidsplech� gheid vindt op plaats op dinsdag 14 april om 12.00 uur in de aula van 
crematorium Haagse Duinen in Den Haag. In verband met het Coronabeleid zal de uitvaart in 
kleine kring plaats vinden.

U wordt uitgenodigd thuis via de link h� ps://youtu.be/9kHjqC0rJtE dit afscheid in de aula 
te volgen.

Op een later moment dit jaar komen wij graag met u bij elkaar om herinneringen aan Peter 
te delen. Via de website van www.adpatres.nl/condoleren kunt u ook een persoonlijke 
boodschap aan Peter achterlaten.

I’m here, you’re there

We are worlds apart

But sti ll we share love deep in our hearts

My love will wait, it’s not too late

I’ll be waiti ng by the door when you come home. 

(in this world of miracles)
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Lief Bolletje, 
Goede reis naar jouw nieuwe leven! 
Achter alle leven is een eeuwig zijn. 

jouw Poppy


